"Het evenement "Spoor van Licht" was een eerste activiteit van het Platform
Levensbeschouwing Emmen.

Het evenement stond gepland voor zaterdagavond 16 april van 18.00 uur tot 22.00
uur in de Grote Kerk van Emmen en was een groot succes!! In de laatste weken in
de aanloop naar de 16e april werd duidelijk dat de FC Emmen grote kans maakte op
promotie naar de eredivisie. Maar ook dat er een promotiefeest gepland zou worden
op deze datum. En toen dat een feit was ontstond bij de organisatie de vrees dat ons
evenement zou ondersneeuwen en er dus weinig belangstelling zou zijn. Het feest
van FC Emmen was op het Raadhuisplein op 200 meter afstand was op een heel
andere manier een succes en het mooie was dat er een overlap in zat. Beter gezegd,
Verbinding!! Het doel van ons Platform. Het moment van aansteken van het kaarsje.
Een rustmoment, een moment van stilte, misschien zelfs bezinning. De feestgangers
en anderen die wij buiten gevraagd hebben een kaarsje aan te steken hebben zich in
de kerk netjes en respectvol gedragen. Buiten, voor de kerk, maar ook binnen,
ontstond er met een bezoeker af en toe een mooi gesprekje. Er waren jonge meiden
die een kaarsje gingen branden voor hun opa of oma. Een groot aantal waren nog
nooit in een kerk/de Grote Kerk geweest en bij het weer naar buiten komen zeiden ze
dat het prachtig was. Meer dan 200 kaarsen werden aangestoken!!

We dachten dat het feest van de promotie van FC Emmen een nadeel zou zijn voor
onze actie en dat de voorbijgangers geen belangstelling zouden hebben voor het
aansteken van een kaarsje. Maar het bleek juist een voordeel. We bereikten
daardoor veel mensen en vooral jongeren die vaak wel interesse hadden en
spontaan de kerk binnen liepen. Een ander mooi resultaat is de goede
samenwerking tussen de vrijwilligers van het Apostolisch Genootschap, de Grote
Kerk en 2 vakbondsmensen. En niet te vergeten de organist Kees Wijnhoud die een
deel van de avond op het pijporgel mocht spelen en bijdroeg aan de bijzondere sfeer.
Het evenement is zeker voor herhaling vatbaar. Daar gaan we het nog over hebben.
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