
Spoor van Licht Grote Kerk 8 april 2023  

Het evenement Spoor van Licht was deze keer gepland op zaterdag 8 april, de dag voor Pasen. 
I.p.v. op de avond nu op de middag van 15.00 uur tot 18.00 uur, opnieuw weer in de Grote Kerk. 
Gelukkig was het droog en vanwege de zaterdag voor Pasen veel winkelend publiek. 
Voor aanvang gingen de gordijnen voor de ramen om toch enige verduistering te creëren en de 
brandende kaarsjes goed uit de verf te laten komen. De kerk werd ingericht met tientallen brandende 
kaarsen. Met op de beeldschermen mooie sfeerbeelden met poëtische teksten om een passende 
sfeer te scheppen. 
Met 11 vrijwilligers van het Apostolisch Genootschap en leden van de Grote Kerk. We stonden binnen 
en buiten de kerk en gingen enthousiast aan de slag. Zou het ook nu weer lukken om, net als met 
kerst, bijna 300 bezoekers in de kerk te krijgen om een kaarsje aan te steken? Ik had zo mijn twijfels. 
Allen deden weer geweldig hun best. Rondom de kerk stonden we met veel vriendelijkheid en 
gastvrijheid het publiek uit te nodigen om in de kerk een kaarsje aan te steken. Een ruime schatting; 
je moet ongeveer 10 mensen vragen om 1 of 2 “de kerk binnen te krijgen”. Die spontaan, of wat 
minder, een kaarsje gingen aansteken. Mensen die nog nooit in de Grote Kerk waren geweest, keken 
bij binnenkomst onwennig om zich heen en liepen schoorvoetend verder. Een kerk kan dan best wel 
indruk maken.  
Op de achtergrond zat met een grote glimlach Erik achter de pianovleugel zijn best te doen een 
mooie muzikale bijdrage te leveren. De combinatie van dit alles creëerde voor veel mensen een 
moment van stilte en concentratie. Ogen gingen soms dicht, hier en daar een traan en bedroefde blik. 
Een enkeling sprak zich uit bij het aansteken van de kaars: “Ik doe dit voor mijn overleden kind” Een 
ander: “Ik denk aan mijn overleden ouders”. 
En zo had een ieder zijn reden om dit gebaar te maken. Nog even zitten en luisteren naar de 
pianoklanken. 
Momenten van ontroering bij de bezoekers, maar ook bij de vrijwilligers. 
Onze inspanningen zorgden voor een constante stroom van mensen: ouders met kinderen, ouderen 
en jongeren, lachende meiden. Soms met een blikje energydrink in de ene en een zak patat in de 
andere hand. Iedereen was welkom. We hoefden niemand te wijzen op zijn of haar gedrag. Bij 
binnenkomst ontstond automatisch een aangepaste houding. 
Tegen 17.30 uur was er buiten een stuk minder publiek op de been, dus besloten we te stoppen.  
Ik deed een grove telling van het aantal aangestoken kaarsjes op de dientafel. Ik kwam tot mijn 
verbazing, uit op een aantal van tussen de 250 en 300. Het was dus weer een groot succes in aantal. 
Maar belangrijker, hopelijk heeft het de bezoekers ook iets gebracht; een dierbare herinnering, een 
moment van bezinning, genieten van de muziek, enz. En heeft onze vriendelijkheid ook iets 
bijgedragen. 
Met grote dank aan alle vrijwilligers. Gezegd  moet worden dat niet al het publiek even aardig 
reageerde. Je moet het wel kunnen. Mensen in het openbaar ongevraagd aanspreken. En ook na 10 
keer achter elkaar een afwijzende reactie en dan toch weer vrolijk doorgaan. Knap hoor! Dankjewel 
allemaal!! 
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